Verslag van de reis naar Kameroen in april - mei 2023

In een eerder bericht meldde ik al dat het overgangsbestuur van de Eglise Evangélique
du Cameroun (EEC) ons in 2022 had gevraagd om het noorden van Kameroen bij het
project niet te vergeten. Immers het Noorden is veel armer en veel droger dan het
Zuiden van het land. We hebben dit ter harte genomen en voor 2023 wordt dit een
speerpunt voor het project. Besloten wordt om in het Noorden 8 metselaars op te
leiden. Omdat veel mensen de Calabash nog niet kennen wordt ook besloten om
tenminste 10 voorlichters op te leiden om het project beter aan de man te brengen.

In januari 2023 ben ik met Tagako Paulin in Ngaoundere om één en ander voor te
bereiden.

Het meest noordelijke deel van Kameroen, de regio Extréme Nord, (met als grote
steden Garoua en Maroua) ligt nog enkele honderden kilometers verder, maar dat deel
is door de aanslagen van Boko Haram niet veilig, vooral niet voor Europeanen. Onze
actie beperkt zich hierdoor helaas tot Ngaoundere. Wel is het de bedoeling dat 4 van 8
metselaars uit het gebied van Garoua en Maroua komen. Tijdens dit
voorbereidingsbezoek hebben we gesproken over de praktische zaken, slaapplaatsen,
eten, vervoer, waar de Calabashen gebouwd gaan worden enz.

En op 12 april is het dan zover. Hans Groenewegen en ik (Gerard van Noort) vertrekken
naar Kameroen, waar we op 14 april aankomen in Ngaoundere, de hoofdstad van de
regio Adamaoua, in het Noorden. De ontvangst in Ngaoundere is heel hartelijk.

Het doel van deze reis is de opleiding, in de beide noordelijke regio’s, van metselaars en
voorlichters, de laatste om het project meer bekendheid te geven. Behalve Hans en ik
zijn twee metselaars die we vorig jaar hebben opgeleid, naar Ngaoundere gekomen,
Jean Paul en Junior.

De dag na onze aankomst, zaterdag, wordt gebruikt om al het materiaal aan te
schaffen, een drukke dag. Er blijken ook al enkele metselaars aangekomen. Voor de
regio Adamaoua hebben zich drie metselaars gemeld, waarvan er één afvalt omdat hij
niet tijdens de hele opleiding beschikbaar kan zijn. Voor de regio Extréme Nord hebben
zich 4 personen aangemeld, maar er komen er maar drie. Hierbij doet zich weer een
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ander probleempije voor, alle drie zijn nl ouder dan 50 jaar, terwijl in de aankondiging
gevraagd was om jongeren van 20 - 35 jaar.

Op zondag worden we voorgesteld in de kerk en maandag begint dan de opleiding. Na
een paar dagen blijkt de opleiding toch te zwaar voor de 50-jarigen. We overleggen met
hen en vragen hen of zij zelf jonge mensen kennen om op te leiden. Dat blijkt het geval
en in de dagen die volgen komen er twee jonge jongens aan. Een van de ouderen wil
graag doorgaan en de beide anderen zijn blij te kunnen worden ingedeeld bij de
voorlichters. Dit betekent dat in de tweede week de opleiding opnieuw begint voor de
twee nieuwe metselaars. In de eerste week worden twee Calabashen gebouwd in
Ngaoundere vlak bij elkaar wat de onderlinge sfeer en communicatie ten goede komt.
In de stad zelf hangen op verschillende plaatsen banderolles boven de straat waarop de
opleiding staat aangekondigd. Soms verstoren heftige regenbuien het werk. Aan het
eind van de week staan er twee fraaie Calabashen en dat vieren we gezamenlijk met
een biertje.

Op zondag mag ik iets vertellen in de kerkdienst waarna veel gemeenteleden de
Calabashen willen zien. Er worden natuurlijk veel foto’s gemaakt.

Op deze zondag, 23 april, wordt in de kerk ook gesproken over de voorlichters. Er
hebben zich zeven personen aangemeld, vooral uit de regio Extréme Nord. Er wordt
opnieuw een oproep gedaan en dat heeft resultaat. Op maandag blijken er 14 personen
aanwezig voor de functie van voorlichter.

De tweede week is de week van de voorlichters en van twee Calabashen buiten
Ngaoundere, in de dorpen Dang en Gada. Het materiaal, cement en zand was er op
zaterdag al naar toe gebracht, waarbij de zakken cement werden opgestapeld achter
de preekstoel, heel veilig. Vooral in Gada gaat het om een gemeente in opbouw met
ongeveer honderd leden. Er is een klein kerkje, en een pastorie die nog lang niet klaar is.
De afstand tussen Dang en Gada is groot, het transport voor de middagmaaltijd is een
uitdaging. In de avond is iedereen weer op de centrale locatie.

In deze week heeft ook gedurende twee dagen, de opleiding van de voorlichters plaats,
verzorgd door Tagako Paulin, werkzaam in het Centre Polyvalent de Formation (CPF) in
Mbouo, met wie het project wordt verzorgd. De eerste dag gaat over communiceren in
het algemeen, de tweede dag is toegespitst op de Calabash. Met de hele groep wordt
de Calabash bekeken en iedereen wil op de ladder klimmen om erin te kijken, heel
bijzonder. Aan het eind krijgen de voorlichters promotie materiaal uitgereikt. Er zijn zg
“bofltes aimages”, in de vorm van een omslagkalender op A3 formaat met op de
verschillende bladen informatie over de Calabash. Verder folders, poloshirts en petten
van het project. Afgesproken is dat de voorlichters een kleine vergoeding krijgen voor
iedere aangebrachte Calabash. De opleiding wordt afgesloten met een fraaie
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plechtigheid waarbij iedereen een attestatie krijgt dat hij/zij de opleiding heeft gevolgd.
Natuurlijk met een maaltijd en een drankje en enkele toespraakjes.

Intussen is in het huisje van Bruno, het manusje van alles op de centrale locatie, een
baby geboren, een meisje. We hadden natuurlijk al gezien dat zijn vrouw zwanger was.
Op mijn vraag wanneer ze was uitgeteld antwoordde ze wat vaag. Opeens was ze
afwezig en bleek ze bevallen in het ziekenhuis. Dezelfde dag was ze weer terug en
bezoek ik haar. De moeder zit, nog met veel pijn, op een stoel. Op de grond, op een
paar zeiltjes, een familielid met de baby op haar schoot. Het meisje is dik ingepakt en er
is een vuurtje gestookt om de baby warm te houden. Een ontroerend tafereel.

Intussen wordt in deze tweede week ook begonnen met de dakaansluitingen. We
hebben geleerd van de ervaring van vorig jaar en besloten om zelf alle aansluitingen te
verzorgen en er zo zeker van te zijn dat de Calabashen functioneren.

Aan het eind van de tweede week hebben we in de regio Adamaoua twee metselaars
die goed zelf een Calabash kunnen bouwen. Hans Groenewegen moet weer terug naar
Nederland en samen reizen we op 30 april naar Douala.

De drie metselaars uit de regio Extréme Nord zijn nog niet klaar met de opleiding en
vertrekken met Jean Paul en Junior naar hun eigen regio, om daar nog zes Calabashen
te bouwen, 2 in Garoua, 2 in Maroua, 1in Mora en 1in Mokolo. We hebben voor deze
locaties gekozen omdat hier ook de voorlichters vandaan komen. Op deze manier
hebben ze een voorbeeld van een Calabash in de buurt. Terwijl ik dit schrijf zijn al deze
Calabashen klaar met de dakaansluitingen. Het is fijn dat deze opleiding in het noorden
goed is afgerond, met 5 capabele metselaars.

Ikzelf verblijf na 30 april een paar dagen in Nkongsamba en daarna in Mbouo om
verschillende zaken van het project verder te regelen. Op 12 mei hebben Ngwanou
Daniel, directeur van het Centre Polyvalent de Formation (CPF), en ik een ontmoeting
met de President van de Eglise Evangélique du Cameroun (EEC), dominee Billa Mbenga
Alexandre. Met hem bespreken we het project en hij zal het project op de agenda
zetten van de eerstvolgende vergadering van het kerkbestuur op dinsdag 16 mei. Daar
zal verder gesproken worden over de manier waarop de kerk het project ondersteunt.
Inmiddels heb ik gehoord dat het project nog niet besproken is wegens een te volle
agenda. Dat komt dus nog.

Financieel gaat het goed met het project. Behalve persoonlijke giften zijn ook bedragen

ontvangen van verschillende kerkelijke gemeentes. De protestantse gemeente Hengelo
noem ik met name. De actie die gevoerd werd voor het project leverde in eerste
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instantie € 8.150 op, maar met enkele nagekomen giften heeft de diaconie het bedrag
nu afgerond op € 10.000. Werkelijk geweldig. Bij ons streven om in het Noorden alle 35
pastorieén te voorzien van een Calabash voor halve prijs, komt dat zeer goed uit.
Maar je begrijpt het al: giften blijven altijd weikom op bankrekening NL41 INGB 0709
5163 55 ten name van Stichting Drinkwater in Kameroen te Hengelo.

Hieronder enkele foto’s. Meer foto’s zet ik op de website.

Hengelo, 12 juni 2023

de Mbouo - Bandjoun
Solution idéale pour disposer
de I'eau potable chez soi.

idéale pour disposer
deeau potable chez soj.
]

De Calabash in Mokolo
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